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Een woord vooraf

Eindelijk zon

Beste Lezer,

Ik schrijf u dit voorwoord op het moment dat de zon zich nadrukkelijk 

laat zien aan een blauwe hemel vergezeld van een flinke bries. Het lijkt 

bijna op een metafoor voor de ontwikkelingen bij HSJ. We hebben de 

wind dit jaar fiks in de zeilen, mede geholpen door de overheid. Elke 

dag zijn er nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten. De overheid 

dwingt ons natuurlijk om hierin stappen te zetten. Denk maar aan Belrai, 

ventilatie- isolatienormen, brandveiligheid, personeelsnormen etc. Dus 

proberen we in huis Sint-Jozef op alle vlakken bij te benen.

Afgelopen week is er een volledig nieuw en verstrekt WIFI-netwerk 

geïnstalleerd. Dus via het bezoekersnetwerk kunnen alle bewoners en 

hun bezoekers steeds op het draadloos netwerk. Ook onze tuinman is 

in volle actie geschoten om de tuin weer in al zijn glorie te laten bloeien 

en groeien. De verbouwingen in Magnolia zijn op kruissnelheid. De 

komende weken kunnen jullie wat geklop of geboor horen… maar we 

doen onze uiterste best om dit te beperken. De drie Magnolia 

verdiepingen zouden tegen het eind van de eerste week van juli moeten 

afgewerkt zijn. Er zijn 10 collega’s die deze maand starten aan de Belrai 

opleiding. En ook onze zomerplanning ziet er weer fantastisch uit. 

Ik kijk er naar uit om met jullie een stadswandeling te maken en in onze 

tuin samen te feesten met de zon op onze snoet.

Geniet van de zon en onze mooie tuin,

Veel leesplezier,

Helga Swinnen



Tijd voor kwaliteit 

Op 23 juni is het de Dag van de Mantelzorg! Op deze dag zetten we

mantelzorgers in de schijnwerpers, om hen te erkennen en bedanken voor wat

ze doen. Mantelzorgers verdienen alle dagen lof en pluimen.

Ook binnen Huis Sint-Jozef komen dagelijks veel mantelzorgers over de vloer,

Om gezellig samen te zijn met de bewoners, iets lekkers te drinken in de

cafetaria, maar ook om het wonen en leven van de bewoner te blijven

ondersteunen door middel van de was te doen of kleine boodschappen.

Weet dat je er als mantelzorger niet alleen voor staat. Je kan steeds terecht bij

de mantelzorgverenigingen voor een luisterend oor, adviesverlening en

ontspanning.



Bedanking Luc De Wulf

Kontich

12 mei 2023

Beste mensen van Huis Sint-Jozef

Het feest ter gelegenheid van mijn pensionering heeft mij zeer veel deugd 

gedaan.  En daarvoor wil ik iedereen die aanwezig was of daartoe heeft 

bijgedragen nogmaals bijzonder bedanken.  Uw aanwezigheid, beste 

bewoners, families, vrijwilligers, medewerkers, bestuurders, collega’s, CRA 

en genodigden hebben van het feest een topmoment gemaakt.  

De lieve woorden, de mooie foto’s en de grappige voorstellingen zijn mij 

zeer dierbaar.  En de geschenken geven mij de gelegenheid het mooie 

feest nogmaals te herbeleven of ze staan op een mooie plaats als 

aandenken aan de vele jaren in Huis Sint-Jozef.

Ik wens dan ook dat het ieder van u goed gaat en dat u verder mag 

genieten van uw verblijf, uw (vrijwilligers)werk of wat u ook in Huis Sint-

Jozef brengt.

Dus nogmaals hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten

Luc De Wulf



Waterverhalen

De voorstelling ‘Waterverhalen’ ging in première en wat was het een 

succes! Vrijdag was er een voorstelling bij ons en op zondag trokken we 

naar Corso. 

Dhr. Beers zong de pannen van het dak, dhr. Vermeiren speelde prachtige 

mondharmonica, mevr. Verbois en mevr. Andries waren de perfecte 

strandmeisjes, mevr. Bosmans, mevr. Cools, Milan, Peter en Ine zorgden 

mee voor geluiden van de zee. Dit allemaal onder leiding van Charlotte en 

Robbe die heel dit project van het begin tot het einde prachtig hebben 

uitgevoerd. Bedankt aan iedereen en blik terug op deze mooie voorstelling 

met onderstaande foto’s. 



Waterverhalen



Mariawandeling



Sinksenfoor



Sfeer in huis

Omdat het week van 

de valpreventie was, 

besloten we om 

samen met de kleuters 

wat te bewegen. Eva 

geeft in haar dagelijks 

leven dansles dus ze 

haalde samen met de 

kleuters haar beste 

dansmoves boven. 

Met al die vrolijke 

muziek konden de 

bewoners niet stil 

blijven zitten en ze 

bewogen vlot mee op 

de maat van de 

muziek. 

Na een klein uurtje 

was iedereen moe, 

maar voldaan. Alweer 

een succes!



Sfeer in huis

Deze maand stond er 

bloemschikken op de planning. 

Met de hulp van vele vrijwillige 

handen  werden er prachtige 

bloemstukken gemaakt. 

Met groen uit onze tuin en roosjes 

en gerbera’s uit de winkel kwam er 

een verscheidenheid aan 

verschillende bloemstukken op 

tafel. Iedereen kon zijn idee goed 

uitwerken en zo maakte ieder iets 

uniek. 

De bloemstukken werden nadien 

op elk verdiep geplaatst zodat 

iedereen ze kon bewonderen.

Onze maandelijkse bakclub 

kwam samen. Deze keer 

stonden er aardbeitaartjes 

op de menu. Iedereen kon 

voor zichzelf zijn eigen 

taartje maken. 

Eerst werden de vormen 

gevuld met deeg en blind 

gebakken. Nadien konden 

we de taart naar hartenlust 

vullen met 

banketbakkersroom en 

aardbeien. 

Er werd gesmuld van al dat 

lekkers en het was zelfs 

gezond met al dat fruit.   



Sfeer in huis
Schattig en leuk bezoek kregen 

we deze maand in Huis Sint-

Jozef. Basil, de hond van Hannah, 

kwam ons een hele dag 

entertainen. Enthousiast lopend 

kwam hij in de ochtend binnen en 

zorgde direct voor een lach bij 

iedereen.  

Hij liet menig hart sneller slaan 

met zijn enthousiasme, lieve 

knuffels en schattig snoetje. 

Hij trok alle aandacht naar zich toe 

van zowel bewoners als familie en 

dat vond hij zeer leuk. Ook de 

bewoners genoten van het 

gezelschap van Basil.  

Dat hij niet alleen schattig, maar 

ook fotogeniek is bewijzen deze 

foto’s. 

Kristin kwam deze 

maand langs om te 

praten over Van Gogh 

zijn leven en zijn 

prachtige kunst. 

Vele geïnteresseerden 

kwamen langs en 

luisterden geboeid van 

het begin tot het einde. 

Bedankt aan Kristin om 

telkens vol passie te 

praten over kunst. De 

bewoners vinden dit 
geweldig



Recept workshop Paul

Aardbeientaartjes:

Ingrediënten voor 24 stuks

- 500 gram ongezouten roomboter

- 8 el suiker

- 4 zakjes vanillesuiker

- 4 eieren

- 500 gram bloem

- snufje zout

- 500 g hazelnoten

- 1 liter room

- 1600 gram aardbeien

- 300 ml aardbeienconfituur

Bereiding

1. Maal de hazelnoten fijn. Meng de bloem met de hazelnoten, suiker en zout. 

Maak een kuiltje in het midden en breek er de eieren in. Meng goed. Kneed er 

vlokjes boter goed in door tot een korrelig kruimeldeeg. 

2. Wikkel het deeg in aluminiumfolie en leg 30 minuten in de koelkast. Verwarm 

intussen de oven voor op 180°. Vet de taartvormpjes in en bekleed ze met het 

deeg. Druk de randen goed aan en prik met een vork gaatjes in het deeg. Bekleed 

met bakpapier en parels. Bak vervolgens 20 minuten blind in een voorverwarmde 

oven. 

3. Klop de room met een zakje vanillesuiker smeuïg en verdeel over de taartjes. 

Verwarm de confituur en leg de gespoelde aardbeien op de taartjes. Strijk er 

confituur over en serveer. 



Aankomende activiteiten



Aankomende activiteiten



Zomerplanning



Vriendenkring

Onder een stralende zon vertrokken Eva, Hannah 

en de vriendenkring naar Planckendael. Daar 

aangekomen gingen ze alle dieren bewonderen die 

er te zien waren. In de middag werd er een gezellige 

picknick gehouden. De dag vloog voorbij en was 

zeker nog eens voor herhaling vatbaar. 

Bedankt aan Jeff voor de mooie foto’s. 



‘t Klikt met iedereen

Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat mevr. 

Moerenhout is overleden. In huis is ze vooral gekend van 

het koor ‘ de Wiskes’  dat ze hier startte samen met haar 

zonen Luc en Peter. 

Wiske Moerenhout is altijd een bekende Antwerpse 

dirigente geweest. Ze studeerde Muziekpedagogie aan 

het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te 

Antwerpen. Daar volgde ze les bij professor Marcel 

Andries. Hij was de vernieuwer van het koorleven in 

Vlaanderen. In 1966 besloot ze om het FA- MI-LA- koor 

op te richten gevestigd in Berchem. Dit koor was 

verbonden aan de school Heilige Familie en was een 

kinder- en meisjeskoor. 

In 1978 startte ze een gemengd jeugdkoor. De vrouwenstemmen werden 

gerekruteerd uit het meisjeskoor en voor de mannenstemmen werden jonge 

familieleden en geliefden aangeworven. Met dit koor behaalde ze prachtige 

resultaten. Zo gingen ze naar festivals naar binnen- en buitenland waar ze 

zowel muziek van Lassus gebruikten als hedendaagse Vlaamse componisten. 

Vanaf 1998 staat het koor gekend als ‘ Couleur Vocale’. 

Van 2000 tot 2012 stond het parochiekoor Onze- Lieve- Vrouw Middelares 

onder leiding van haar. 
Bedankt voor alles mevr. Moerenhout. 



Tips audioloog
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Terras van de maand

Sonseveria

Sonseveria is een klein buurtcafé/restaurant gelegen in de Villegasstraat. Het 

ligt op een wandelafstand van 7 minuten vanuit Huis Sint-Jozef. 

Sonseveria heeft een gezellig terras om te vertoeven in de zon. Ook binnen is 

het gezellig om te zitten. Er is een verscheidend aanbod aan gezonde 

maaltijden en zowel vegetarisch als vleesgerechten. Er is voor ieder wel wat 

wils. 

Het buurtcafé organiseert af en toe gezellige activiteiten zoals een quiz , een 

pannenkoekenverkoop voor lichtmis of een feest. Tijdens de jaarlijkse 

rommelmarkt in de Villegasstraat staat het met hotdogs buiten. 

Op het internet haalt dit café een score van 4.5/5. Volgens de recensies straalt 

het een zeker thuisgevoel uit, heeft het vriendelijke uitbaters en zeer lekker 

eten. Het is dus een gezellige plek voor een kop koffie of een pintje te gaan 

drinken.

Openingsuren:

• Zondag en Maandag: Gesloten

• Dinsdag tot vrijdag: 11:00–20:00

• Zaterdag 09:30–16:00



Bier van de maand



Pastoraal

De voorbije maand mei

Bracht ons stralen zon

Vergezeld van frisse wind.

Toch deden we Maria eer aan in onze gebeden

en kwamen haar opnieuw op het spoor

tijdens onze wandelingen.

Het deed deugd even de grenzen van het huis te doorbreken.

Het begin van deze nieuwe maand Juni reikt ons

een nieuw boeket aan van  nieuwe bloemen.

Daarom wordt het steevast Rozenmaand genoemd.

Stilletjes kijken we zo ook uit naar een nieuwe zomer.

Deze maand kenmerkt zich ook door 

het Heilig hart van Jezus en Sacramentsdag.

In gedachten 

brengen we rozen voor de Heer.

Naar Zijn voorbeeld 

stellen we ons hart open

voor al wie onze aandacht

en zorg nodig heeft. 

Laat de schoonheid van bloemen die ontluiken

je daarbij helpen.

Laat je verwonderen

Laat je raken.



Hip Hip Hoera!

Hartelijk gefeliciteerd 

aan de jarigen van deze maand! 

Dhr. Zanders 15 juni

Mevrouw Nebenzahl 20 juni

Mevrouw Fobe 21 juni



Nieuwe bewoners

Afscheid

Mevr. Leblon op afdeling Magnolia

Dhr. Maillet op afdeling Magnolia

Mevr. Meganck op afdeling De Linde

Op 20 mei namen wij afscheid van 

mevr. Springer.

Op 21 mei namen wij afscheid van 

mevr. Moerenhout



Pim Pam Pom Animacíon



Pim Pam Pom Animacíon
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