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Een woord vooraf

Beste lezer

Zwoele temperaturen duwen ons een nieuwe maand in. Hoe lang het blijft

zomeren, weten we niet. Wat wel zeker is, is dat we deze maand volop de

sportzomer gaan mee beleven.

Afgelopen maand duimden we al voor onze Rode Duivels op het EK. We

blijven het EK op de voet volgen en het personeel waagt zich zelfs aan

een eigen voetbaltornooi. Komen jullie supporteren?

Verder genieten we ook van de Tour de France en kunnen jullie zelf voor

tourwinst gaan bij de kine. Van de openingsceremonie van de Olympische

Spelen kunnen we samen genieten op groot scherm. Kortom:

sportliefhebbers kunnen hun hartje dus zeker ophalen.

Zelf laten we ons ook van onze sportiefste kant zien. Iedere

dinsdagnamiddag is iedereen van harte welkom om te turnen en eind

deze maand, namelijk dinsdag 30 juli, is er een grote sportactiviteit waar

ieder die dat wil de olympiër in zichzelf naar boven kan halen.

Verder kunnen jullie thuiskomen in klassieke activiteiten zoals breien, de

Wiskes en een bakworkshop. Ook deze maand kan iedereen zich laten

verwennen in ons beautysalon. En feesten doen we deze maand zowel

op ons tuin- en verjaardagsfeest. Daarnaast is er ook een BBQ. Klinkt er

iets meer zomers?

De zomer wordt vaak gezien als het seizoen van levenslust, het moment

waarin er ten volle genoten wordt van samenzijn en allerhande

activiteiten. Wij hopen dat we jullie deze zomer veel mooie herinneringen

kunnen bezorgen.

Veel leesplezier.

Huis Sint-Jozef



’T Muziekkastje

Bij elk tv- feuilleton hoort een

kenmerkend lied of deuntje. Het

was aan de bewoners om te raden

welk lied er bij welk feuilleton hoort.

Als het geraden was, dan werd er

info gegeven over het ontstaan.

Kapitein Zeppos kwam aan bod,

maar ook de gekende deun van FC

De Kampioenen werd snel

geraden.



Zonnekloppen met Harvey

De laatste week van juni was het eindelijk zo ver. De

zon kwam tevoorschijn en de temperaturen stegen.

Dit zorgde voor vele gelukkige gezichten en de sfeer

in huis werd meteen een tikkeltje warmer. En niet

alleen de zon deed de gezichten van onze bewoners

stralen.

Ook het bezoek van Harvey, de hond van Stijn onze

technieker, zorgde daarvoor. Harvey deed zijn titel

van ‘Chief happiness officer’ alle eer aan.



Wiskes
Deze maand zongen de bewoners de pannen van het dak. Er werden

Vlaamse klassiekers gezongen, maar ook Duitse en Franse liedjes

kwamen aan bod. Het aanbod is altijd heel divers en dat maakt het juist

zo aangenaam.

De Wiskes zal een zomerstop ingaan in de maanden juli en augustus.

Vanaf september staan we terug paraat en zijn jullie welkom om samen

met ons te zingen. Bij deze ook een grote bedanking aan Luc en

Annemie. Ze begeleiden deze activiteit en zorgen voor een leuke en

muzikale sfeer.



HSJ stemt & maakt zich mooi
Op 9 juni vonden in België de 

verkiezingen plaats. Een mooie 

gelegenheid om alle partijen eens te 

verduidelijk en hun programma kort uit 

te leggen. 

Met veel belangstelling werd er 

geluisterd naar alle informatie. Nadien 

werd er tijd vrijgemaakt om een 

stemtest af te nemen. 

Zo konden we zien welke partij het 

dichtste lag bij de eigen standpunten. 

Het werd een boeiende en informatieve 

namiddag. 

Deze maand werd iedereen nog eens verwend 

in het beautysalon. Vooral de manicure werd 

veel gekozen en viel goed in de smaak. 

Met een lekker tasje koffie erbij en een 

gezellige babbel werd het een aangename 

namiddag.

Elke maand zal het beautysalon terug komen 

dus hou zeker de weekplanning in de gaten. 



Gezelschapsspelen

Niks is gezelliger dan samen een 

gezelschapsspel te spelen onder leuk en 

aangenaam gezelschap. De bewoners gaven 

het beste van zichzelf bij de boccia en ook 

domino werd gretig gespeeld. Sommigen keken 

liever op afstand toe of lazen gezellig een 

tijdschrift. 



Knuffelplezier
Onze twee knuffelkonijnen Fons en Floor mochten nog eens op stap 

gaan. De bewoners verwelkomden de konijnen met open armen en gaven 

uitgebreide knuffelsessies. De konijnen werden zelfs getrakteerd op een 

beautybehandeling. Ze werden volledig gekamd zodat ze summerproof 

zijn. Het knuffelen viel goed in de smaak zowel bij de konijnen als bij de 

bewoners. Op 19 juli zullen er trouwens dieren van Stal Deyaert op 

bezoek komen. Als u een dierenliefhebber bent, kan u zeker een bezoekje 

komen brengen om te knuffelen met de dieren. 



Planning 

Onze zomer zou niet compleet zijn zonder ons 

spetterend tuinfeest. In de middag zal er 

heerlijk eten voorzien worden met daarna een 

zelfgemaakt dessert voor alle bewoners. 

Familie is welkom vanaf 14 om mee van ons 

gezellig tuinfeest te genieten. Hopelijk zien we 

jullie dan!

12 juli: Tuinfeest

10 juli: Bakworkshop

Elke maand komt Paul in huis een workshop 

geven. Paul zal ons de kneepjes van het bakken 

leren. Interessant en leerrijk om te volgen. 

De ene keer worden er fruittaartjes gemaakt, de 

andere keer maken we speculaas. Er zit voor 

ieder wel wat wils bij. Nadien mogen we natuurlijk 

proeven van wat we gemaakt hebben. Het wordt 

dus steeds een activiteit om van te smullen.

Mochten er suggesties zijn om eens te bakken, 

mag je dit altijd laten weten. 

19 juli: Dieren op bezoek

Stal Deyaert zal voor de tweede keer op bezoek 

komen. Ze brengen een hond, kat, kippen en 

konijnen mee. Het zal een heuse beestenboel 

worden. Als u graag dieren heeft, kan u zeker 

een bezoekje brengen in de catalpa. Vanaf 14 

bent u welkom om deze lieve dieren wat liefde te 

brengen. 



Planning 

Samen gaan we Mechelen een bezoekje 

brengen. Deze gezellige stad heeft veel 

verschillende zaken te bieden. Denk maar aan 

de prachtige Sint-Romboutskathedraal, 

Kazerne Dossin en brouwerij Het Anker. Op 

de grote markt van Mechelen en op de 

vismarkt staan heel wat gezellige cafés waar 

we eens eentje kunnen gaan drinken. 

Verplicht inschrijven bij het woonleefteam

26 juli: Uitstap Mechelen

24 juli: Voetbaltornooi

Het grootste voetbaltornooi is weer terug. Onze 

tuin wordt omgetoverd tot een heus voetbalveld. 

Het is de bedoeling dat jullie luidkeels komen 

supporteren voor de deelnemende spelers. 

De personeelsleden worden in verschillende 

groepen verdeeld en zullen elk een team vormen. 

Het beste team van de dag wint de grote trofee. 

Vorige keer ging het team ‘ woonleefteam’ met de 

trofee naar huis. Benieuwd of er iemand ze dit 

jaar kan overtreffen. 

24 juli: BBQ
Op 24 juli nodigen we jullie van harte uit voor 

onze allereerste HSJ BBQ. Iedereen is welkom 

om te komen en de BBQ zal doorgaan van 16u30 

tot 21u00. U kan mee komen genieten van van 

heerlijk eten, gezelligheid en goede gesprekken. 

De prijs per persoon is 27 euro een daarbij heeft 

u een ruime keuze aan de salade bar en kan u 4 

stukken vlees of vis kiezen. Gelieve u in te 

schrijven voor 9 juli en hopelijk zie we jullie daar.



In het portaal van de pastoraal
Lieve bewoners

Zijn er onder jullie zomerliefhebbers, ware zonnekloppers of

zomerkinderen? De zomer behoort tot het favoriete seizoen van velen en

daarnaast heeft het een mooie spirituele betekenis.

De zomer wordt vaak geassocieerd met het element vuur, wat symbool

staat voor passie, kracht en transformatie. Daarnaast staan ook

verbinding en gemeenschap voorop. Het delen van vreugde en het

versterken van banden met anderen is onderdeel van die zomerse

energie. Samengevat kunnen we stellen dat de zomer het seizoen van

overvloed, groei en vitaliteit is.

Deze zomer verwelkomen we twee oude bekenden. Priesters Serge en

Jacky zullen iedere eerste en derde woensdag van de maand een

eucharistieviering leiden. Op deze manier kan een traditie, waar velen van

jullie aan hechten, worden verdergezet en hopen we het thuisgevoel nog

meer in huis te halen.

Naast de vieringen van Serge en Jacky zal ik zoveel mogelijk op ieders

maat gemaakte activiteiten blijven organiseren. Weet dat jullie me altijd

met jullie ideeën mogen aanspreken. Ik hoor jullie feedback graag.

Dat deze maand jullie mag brengen waar jullie nood aan hebben.



Vriendenkring

Afgelopen maand hebben we met de vriendenkring 
Alda's 90e verjaardag gevierd! Ze blies maar liefst 90 
kaarsjes uit en had heerlijke taarten voor ons gebakken. 
Na een gezellig kopje koffie en een stukje taart, gingen 
we op stap naar het oud vredegerecht. Daar kregen we 
een rondleiding en meer info over het prachtige gebouw. 
Een dag vol vreugde en mooie herinneringen! 



Bier van de maand



Hip Hip Hoera!

Hartelijk gefeliciteerd 

aan de jarigen van deze maand! 

Mevrouw Verbois 4 juli

Meneer Verdonck 4 juli

Mevrouw Vioen 4 juli

Mevrouw Hofman 6 juli

Mevrouw Delmulle 7 juli

Meneer Dehandschutter 7 juli

Mevrouw Hessels 13 juli

Mevrouw Van Hoof 25 juli

Mevrouw Deschrijver 27 juli



Welkom & afscheid

Wij verwelkomen mevr. Verbruggen op afdeling Magnolia. 

We hopen dat ons huis als een thuis mag aanvoelen.

Helaas moesten we op afdeling Magnolia ook afscheid 

nemen van mevr. De Bruyne. We zullen haar blijvend 

herinneren als een krachtige, lieve en levenslustige vrouw 

en zijn dankbaar dat we haar mochten leren kennen. 

Vergeten doen we haar nooit.



Pim Pam Pom Animacíon



Pim Pam Pom Animacíon
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