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Een woord vooraf

Beste bewoners

Starten willen we met jullie te bedanken voor jullie feedback en de tijd die

jullie namen om aanwezig te zijn op onze gebruikers- en familieraad. De

verslagen van deze raden kunnen jullie terugvinden en nalezen aan de

valven in de zorgstraat.

Samen een thuis maken: dat is en blijft ons hoofddoel en gebeurt vanaf

nu onder een nieuwe directeur. Bart Kwanten, eerder actief als

kwaliteitscoördinator binnen ons huis, neemt met enthousiasme en

toewijding de rol van directeur op zich. We wensen hem veel succes met

deze nieuwe stap!

Hoewel we nog maar juni induiken, willen we jullie al warm maken voor

een bijzondere avond vol lekkers aan het begin van de zomer. Jullie

zagen misschien al affiches ophangen op de afdelingen en aan de liften:

op woensdag 9 juli om 16u30 steken we onze BBQ-grill weer aan. Na een

geslaagde editie vorig jaar willen we jullie en jullie familie er opnieuw

graag bij hebben. Inschrijven kan tot 23 juni via woonleefteam@hsj-

berchem.be.

In deze laatste maand voor de grote vakantie trekken we zelf al

regelmatig op tocht. Naast een parkwandeling gaan we ons rustig uitleven

op de Sinksenfoor. Verder focussen we op individuele begeleidingen en

staan er ook weer een proeverij, bakworkshop en andere klassiekers op

het programma.

We tellen samen af naar de zomer terwijl we van iedere dag het beste

trachten te maken.

Met warme groet

Huis Sint-Jozef



Begga Andries: 100 jaar



Bakworkshop
Wat was het gezellig tijdens 

onze bakworkshop met de 

bewoners. Nu het 

aardbeienseizoen in volle 

gang is, gingen we samen aan 

de slag met het maken van 

heerlijke aardbeientaartjes. De 

keuken vulde zich al snel met 

de geur van versgebakken 

deeg en zoete aardbeien.

Iedereen maakte zijn eigen 

taartje met zorg, aandacht en 

natuurlijk veel plezier. Daarna 

was het tijd om samen te 

genieten van al dat lekkers 

met een kopje koffie of thee 

erbij. 



Volders

Hier in huis hadden we een bijzonder gezellig moment: 

Volders kwam op bezoek met een mooie collectie kleding. 

Onze patio werd voor even omgetoverd tot een echte 

boetiek, waar bewoners op hun gemak konden rondkijken, 

passen en natuurlijk shoppen!

Er werd veel bewonderd, gepast én gekozen – van 

kleurrijke blouses tot comfortabele vesten. Een middag vol 

mode, gezelligheid en nieuwe aanwinsten!



Sfeer in huis
Op een zonnige namiddag werden onze bewoners verrast door een bijzonder 

bezoek: een groep kleuters kwam langs voor een speciale activiteit rond Maria. In 

het kader van de meimaand – de maand die in de katholieke traditie aan Maria is 

toegewijd  hadden de kleuters samen met de bewoners bloemen geknutseld. Elk 

bloemetje was uniek en kleurrijk. 

Samen brachten ze hun bloemetjes mee om aan het beeld van Maria te leggen. 

Nadien werden er nog enkele liedjes gezongen ter ere van Maria.



Sfeer in huis
Naar aanleiding van het recente Eurovisiesongfestival organiseerden we een 

gezellige en muzikale namiddag rond Eurosong , maar dan met een nostalgische 

toets. In plaats van alleen te focussen op de nieuwste inzendingen, doken we samen 

met de bewoners in de rijke geschiedenis van het festival. We haalden herinneringen 

op aan de gouden jaren van het Songfestival.

Tijdens deze bijzondere activiteit stonden de grootste Eurosong-hits van vroeger 

centraal. Denk aan het iconische "Poupée de cire, poupée de son" van France Gall, 

het charmante "Boom Bang-a-Bang" van Lulu, of natuurlijk onze eigen Belgische 

trots zoals Jean Vallée en Sandra Kim. De bewoners genoten zichtbaar van de 

herkenbare melodieën en zongen volop mee.  Naast het luisteren naar muziek, 

werden er ook leuke weetjes en beelden gedeeld over vroegere edities van het 

Songfestival. 

De Linde organiseerde 

een fijne voormiddag in 

de tuin met het stralende 

weer. Samen speelden 

ze verschillende 

spelletjes waar iedereen 

goed aan kon 

deelnemen en waar 

iedereen in kon 

uitblinken. 

Het was een sportieve, 

zonnige en vooral 

gezellige voormiddag. 



Welkom Wout

Dag allemaal 

Ik ben Wout Van den Heuvel, 22 jaar en 

sinds kort gestart in 

het woonleefteam. 

Super fijn om hier te mogen 

beginnen! 

Ik ben orthopedagoog van opleiding en studeerde aan de 

Karel de Grote Hogeschool hier in Antwerpen.

Ik woon in Rumst en in mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij 

de scouts in Duffel. Daar geef ik leiding aan kinderen en 

jongeren met een beperking — iets wat me erg nauw aan 

het hart ligt.

Verder spring ik graag op de fiets voor een fietstochtje en zeg

ik nooit nee tegen een stukje chocoladetaart. 

Ik kijk er vooral naar uit om hier iedereen beter te leren kennen. 

Spreek me gerust aan voor een babbeltje!

Tot binnenkort!



BBQ



BBQ



Nieuwpoort



Recept bakworkshop 

Aardbeitaartjes

Ingrediënten voor 24 taartjes:

- 500 gram bloem

- 500 gram hazelnoten

- 500 gram boter

- 8 eetlepels suiker

- 4 eieren

- 1 liter room

- 4 zakjes vanillesuiker

- 3 bakjes aardbeien

- 300 ml aardbeiconfituur

- Bereiding

1. Maal de hazelnoten fijn. Meng de bloem met de hazelnoten, de suiker en 

een mespuntje zout. Maak een kuiltje in het midden en breek er het ei in. 

Meng goed.

2. Kneed er de vlokjes boter goed door tot een korrelig kruimeldeeg. Wikkel 

in aluminiumfolie en leg 30 minuten in de koelkast.

3. Verwarm intussen de oven voor op 180 °c.  Vet de taartvormpjes in en 

bekleed ze met het deeg. Druk de randen goed aan en prik met een vork 

gaatjes in het deeg. Bekleed met bakpapier.

4. Bak 20 minuten blind in de voorverwarmde oven. Klop de room met het 

zakje vanillesuiker smeuïg en verdeel over de taartjes. Verwarm de confituur. 

Leg de gespoelde aardbeien op de taartjes. 

5. Strijk er wat confituur over en serveer.

Eet smakelijk!



Planning 

6 juni: Bakworkshop

17 juni: Kleuters op bezoek

Wat hebben we genoten van de vrolijke bezoekjes 

van de kleuters de afgelopen tijd. Binnenkort komen 

ze nog één keer langs voor een gezellige activiteit 

met onze bewoners want het is hun laatste bezoek 

tot na de schoolvakantie.

We maken er samen een leuke en 

hartverwarmende middag van.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen en 

te genieten van het samenzijn met de kleintjes. Het 

belooft opnieuw een mooie ontmoeting te worden.

Elke maand komt Paul in huis een workshop 

geven. Paul zal ons de kneepjes van het 

bakken leren. Interessant en leerrijk om te 

volgen. 

De ene keer worden er Antwerpse handjes 

gemaakt, de andere keer maken we 

speculaas. Er zit voor ieder wel wat wils bij. 

Nadien mogen we natuurlijk proeven van wat 

we gemaakt hebben.. 

17 juni: Wiskes

Voor we de zomer induiken, zingen we nog één 

keer samen met volle overgave!

Zet je stembanden open en kom zingen want dit 

wordt een muzikale afsluiter om niet te vergeten.

Er zal gelachen worden, genoten en vooral: 

gezongen met hart en ziel. Na deze muzikale 

samenzang gaan we met z’n allen even op adem 

komen tijdens de zomerstop.

Dus: grijp deze laatste kans om erbij te zijn, om 

samen te klinken, te stralen en te verbinden.



Japans gedicht 
De familie van mevr. Thyssen gaf ons onlangs een mooi cadeau namelijk een 

boek van Toyo Shibata genaamd ‘ Geef de moed niet op’. Toyo Shibata 

debuteerde op 99-jarige leeftijd en in korte tijd werden er miljoenen 

exemplaren van haar eerste boek verkocht. In eenvoudige, lichtvoetige 

gedichten haalt ze herinneringen op aan haar leven, haar man, haar familie en 

staat ze stil bij haar zoon en haar verzorgers. Toyo laat zien dat je altijd kunt 

blijven dromen, hopen en liefhebben, ook als je hoogbejaard bent. Ze spoort 

haar lezers aan tijd te maken om naar de lucht te kijken en momenten van 

vriendschap te koesteren. 

Omdat we graag dit met jullie delen, kan u hieronder een gedicht uit het boek 

lezen. 

Levenskracht

Nu, de negentig voorbij

is iedere dag

me dierbaar

De wind die mijn wangen streelt

telefoon van een vriend

mensen op bezoek

Dat alles

schenkt

mij

de kracht om te leven



In het portaal van de pastoraal

Beste bewoners

Waar we in mei onze aandacht legden op bezinningsmomenten rond
de lente en Maria, gaan we in juni op digitale uitstap.

Via video en muziek gaan we naar bedevaartsplaatsen of
betekenisvolle plaatsen in jullie leven. Plaatsen en muziek die jullie
(levens)zin en kracht gaven en nog geven.

Ik hoop dat jullie mee willen reizen en zo terug tastbaar maken wat
als lang vervlogen aanvoelt. Als quote deze maand geef ik jullie graag
volgende woorden van Erich Fried mee:

“Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het
is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.”

Naast onze bezinningsmomenten mogen we ook Serge en Jacky terug
welkom heten. Zij verzorgen twee keer per maand een
eucharistieviering.

Woensdag 4 juni: eucharistieviering 10u45 cafetaria
Woensdag 11 juni: bezinning 10u45 kapel

Woensdag 18 juni: eucharistieviering 10u45 cafetaria
Woensdag 25 juni: bezinning 10u45 kapel



Seizoensbier



Hip Hip Hoera!

Hartelijk gefeliciteerd 

aan de jarigen van deze maand! 

Mevrouw Fobe 21 juni

Mevrouw Roggeman 26 juni



Welkom 

Wij verwelkomen mevr. Van Mirlo op afdeling Magnolia

Wij verwelkomen mevr. Keetelaar op afdeling De Linde

We hopen dat ons huis als een thuis mag aanvoelen.

Afscheid

Op 9 mei namen we afscheid van 

mevr. Valgaeren

Op 30 mei namen we afscheid van 

mevr. Deschrijver

Op 30 mei namen we afscheid van 

dhr. Rom



Pim Pam Pom Animacíon



Pim Pam Pom Animacíon
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